
VREEMDE TONGEN
Oude en vreemde talen in de medische geschiedenis

Op vrijdag 17 december 2010 organiseert
het Domus Overleg, i.s.m. de Stichting Historia Medicinae

een bijzondere ‘Domus Dag’
over oude talen, culturen en geneeskunde

Vier taalgeleerden en vier (medisch-)historici verhalen over hun onderzoek
naar de geneeskunde in oosterse en klassieke teksten

Programma
10.00 Ontvangst
10.30 Welkom (Prof.dr. Mart J. van Lieburg)

Opening (Mr. Paul Rijksen, algemeen directeur KNMG)
10.45 Prof.dr. Marten Stol (Leiden)

Babylonische huidziekten
11.15 Dr. G. Jan Meulenbeld (Bedum)

De medische literatuur van India in Sanskriet en andere talen
12.00 Prof.dr. Remke Kruk (Leiden)

Medische teksten in het middeleeuws Arabisch
12.30 Prof.dr. Philip van der Eijk (Berlijn)

Galenus van Pergamon in de 21e eeuw:
uitgangspunten en methoden van een nieuw vertaalproject

13.00 Lunchpauze
14.00 Prof.dr. Toon Kerkhoff (Twente)

Quis sacrum queat explicare morbum?
IJ. van Diemerbroeck doceert over de pest (1634-1636)

14.30 Dr. Hans van Koningsbrugge (Groningen)
Herman Boerhaave in Russische teksten

15.00 Prof.dr. Harm Beukers (Leiden)
Dwarsgeschreven woorden. Japanse dokters lezen Nederlandse boeken.

15.40 Drs. W.H. Cense, vz Stichting Historia Medicinae
Over de bijzondere leerstoel van de SHM

15.45 Prof.dr. Manfred Horstmanshoff (Leiden)
‘Dit heb ik in mijn korte leven doorstaan’.
De ziektegeschiedenis van de vierjarige Lucius Minicius Anthimianus (3e eeuw)

16.15 Afsluiting / borrel

Plaats van de bijeenkomst: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Contactadres: Prof.dr. M.J. van Lieburg, Bremenstraat 165, 8017 KD Zwolle
 Inlichtingen en aanmeldingen: domusdag@medischegeschiedenis.nl
 Deelnemersbijdrage, inclusief lunch: € 45,- te voldoen door storting op Rabobank 1526.69.108,
t.n.v. Stichting Historia Medicinae, Warmond.


